Het raadsel van de twee
kruisen

Wie werd waar in de Dijkerpeel

vermoord?
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TUNGELROY - Het plaatsen van een kruis of een ander .
gedenkteken op de plek van een dodelijk ongeval wordt al
min of meer als vanzelfsprekend beschouwd. Ook in onze
omgeving zijn daarvan diverse voorbeelden: langs de
Bocholterweg waar drie Belgische jongelui verongelukten
en aan de Dr. Anton Phlhpsweg waar een motnm; der het
leven liet.

Toch is het kennelijk niet alleen iets van deze tijd. Zo ston-
den er maar liefst twee kruisen langs de huidige Telheide-
straat in Tungelroy, amper 200 meter van elkaar. Nog
opmerkelijker is het feit dat het om twee zogenaamde
moordkruisen zou gaan, geplaatst ter herinnering aan de
roofmoord op twee inwoners van Maaseik. Maar daarmee
zijn de raadsels niet uit de wereld. -

Carte de Ferraris, 1775. De twee kruisen aan de Telheidestraat, het stenen kruis(rood) onderin en het andere
kruis een stukje hoger.



Peter Korten, geboren Weer-
tenaar maar nu woonachtig
in het Belgische Molenbeer-
sel, heeft =zich over de
kwestie gebogen. Als vice-
voorzitter van onder andere
Schutterij St. Barbara Tun-
gelroy en de Aldenborgh
Kring Weert is een kleine
aanleiding wvoldoende om
zijn belangstelling te wekken
voor zaken wvan cultuur-
historische aard.

Hij vertelt: "Tungelroy heeft

sinds 1967 een schutterij, al
staat het vast dat het dorp in
de jaren twintig van de vori-
ge eeuw enkele jaren een
buksschutterij heeft gehad.
Ze werd opgericht door enke-
lein Tungelroy wonende Bel-
gen, maar het verhaal doet
de ronde.dat de schutters
veel bedrevener waren in
drinken dan in schieten. De
schutterij ging dan ook ter

ziele, en de buks werd ver--

kocht aan de collega's van St.
Catharina Stramproy, die ze
weer doorverkocht aan
schutterij St. Jan uit Grub-
benvorst. Enfin, in 1967 werd
'St. Barbara' opgericht en de
schietboom stond in die tijd
bij café 't Stuupke in het
gehucht Tuurke. Het
schootsveld lagin de richting
van het steine kruiis dat door
de schutters in de 'verhalen

van vroeger' .vaak werd

genoemd. Daar ontstond ook
het idee om het kruis te her-
plaatsen, omdat er eigenlijk
niets meer van resteerde.”

Vervolgens ging Peter Korten
op onderzoek uit. Hij ontdek-
te 'bij toeval' op een gedetail-
leerde kabinetskaart uit 1775
van de Oostenrijke Neder-
landen, opgemaakt op initia-
tief van Graaf de Ferraris, nog
een tweede - houten - kruis,
Oude buurtbewoners wisten
te vertellen dat de vermoor-
de koopman Frans Linssen
uit Maaseik moest zijn
geweest, maar anderen hiel-
den het op de eveneens uit
Maaseik afkomstige Johan-
nes Thijssen. De gerechte-
lijke archieven van Weert en
Maaseik werden doorzocht,
maar beide namen kwamen
niet voor in relatie met roof-
moord. Wel werden hun
namen aangetroffen in de
18e eeuwse familieregisters
van Maaseik. Vervolgonder-
zoek in de rijksarchieven van
Hasselt en Maaseik leverde
niets op. Ook het schoonma-
ken van de oude brokstukken
van het kruis om een jaartal
of naam te ontcijferen had
geen resultaat. Een lichtpun-
tje ontstond toen heemkun-
dige Silvester Joosten uit
Tungelroy zich vaag wist te
herinneren dat op het steine
krulis de volgende tekst zou
hebben gestaan: 'Frans Lins-
sen uit Maaseik werd hier in
17?? Jammerlijk vermoord’.

Geruchten

Hoewel het raadsel niet was
opgelost - wie was er nu ver-
moord en zou het houten



kruis ter nagedachtenis aan
Johannes Thijssen hebben
gediend - vonden de leden
van de schutterij dat het stei-
ne kruds moest worden her-
plaatst. Er kwam hulp uit
verwachte hoek. De
geschiedkundige vereniging
Pater  Sangerskring  uit
Maaseik, waar het volksver-
haal overigens niet bekend

gaan in op de historie van
weg- en- moordKruisen, de
geschiedenis van beide Lim-
burgen en die van crimina-
liteit in relatie met de Bok-
kenrijders. Want geruchten
houden aan dat ten minste
Frans Linssen ten offer zou
zijn gevallen aan de roof-
zucht van deze bandieten-
bende. Nadat deze Maaseiker
koopman op de markt in
Weert een zak spijkers had
gekocht en vervolgens zijn
dorst had gelest, ging hij te
voet op weg naar Maaseik.
Via Moesel en de klakstert
liep hij door het moeras van
de Dijkerpeel en’ stak de
Laanen Beek over. De spij-
kersrinkelden als muntstuk-
ken in het holst van de nacht
en in het roerige midden van
de 18e eeuw lagen de struik-
rovers - of waren het Bok-
kenrijders? - op de loer. Een
paar honderd meter verder
was het gedaan met de
koopman.

was, wilde direct meewerken
en datzelfde gold voor de
Maasketen Jan van Eijck uit
Maaseik en de Kring Weert
van de Aldenborgh.

Samen met de schutterij
organiseren deze drie vereni-
gingen op vrijdag 11 oktober
2002 in Tungelroy een heem-
kunde-bijeenkomst over dit
onderwerp. Enkele sprekers

Heijerkapel

Intussen krijgt het plan om
het steine kruds aan de hui-
dige Telheidestraat te her-
plaatsen steeds  vastere
vorm. Ook Stichting Heijer-
kapel uit Stramproy - reeds
in het bezit van een impeo-
sant stenen kruis - heeft er
zich over ontfermd. De stich-
ting trekt zich het lot van
gerestaureerde kruisen en
kapellen in de voormalige
gemeente Stramproy aan
door te =zorgen voor het
onderhoud. Deze aanpak is
uniek in Limburg omdat 'Hei-
jerkapel' ook de grond aan-
koopt waarop het monu-
ment(je} staat. Dat laatste is
in het geval van de voorgeno-
men herplaatsing van het
steine kruids al in kannen en
kruiken. Zodat eigenlijk niets
deze ceremonie, gepiand in
het voorjaar van 2003, nogin
de weg staat.

- Henny Erkens






