
1462: Klooster voor de Minderbroeders met verwijzing naar St. Barbara 

 

30 mei 1462: 

Op 2 juni 1461 gaf de Bisschop van Luik opdracht aan Graaf Jacob I om in Weert een klooster 

met kerk voor de minderbroeders te stichten. In 1462 werd slechts een kleine kerk in gebruik 

genomen waar we voor het eerst de naam St. Barbara tegenkomen. En dat was een gedeelte 

van het altaar aan de noordzijde. Het altaar werd namelijk toegewijd aan verschillende 

heiligen. Wellicht dat dit een verwijzing was naar de buitenieën van Weert waar Tongelroy of 

Tongelroe ook deel van uitmaakte.  

(uit Historisch Overzicht van de Parochie St. Martinus te Weert en het kerkelijk leven binnen 

deze parochie door Cor Tubée).  

 


