1653: Tungelroy geplunderd; herbouw kapel Sint Barbara

Rekening van de buitenburgemeester Jan Hendrijx,
periode: 1653 - 1654

Betaald aan Peter Niesen uit Tungelroy voor een eiken boom, die de gecorens uit Tungelroy
gekocht hebben en aan ons ter beschikking hebben gesteld;

Betaald voor Drij Dreggen, die drie dagen met zijn paard in dienst van de gemeente naar
Roermond is geweest. De eerste dag toen het volk het dorp Tungelroy geplunderd had; de
tweede met de heer scholtis naar Roermond en de derde dag met de scholtis naar Tungelroy.
op Tungelroy op naam van Izert Peters van Sijmon op de Vleet van vijf en zeventig roeden,
die van Mie Manders goed gevonden zijn

op Tungelroy op de erven van Sinte Berben. In het geheel drie en een halve boender, en
daarop door coren Hebeeck op de markt verkocht als erf;

op Tungelroy bij de erven van Sinte Berben, in het geheel drie en een halve boender en op de
markt verkocht.

Zoals we reeds hebben kunnen lezen in de laatste burgemeesters-rekeningen wordt
Tungelroy geplunderd in 1653.

Het is vrijwel zeker dat hierbij ook de kapel Sint Barbara dusdanig beschadigd raakte dat
deze herbouwd moest worden. Dit blijkt uit een overzicht van gebeurtenissen rondom de St.
Martinusparochie:

“Op 18 november 1653 kreeg de tweede kapelaan opdracht van de bisschop van Roermond
Andreas Creusen om op zon- en feestdagen in de herbouwde St. Barbarakapel te Tungelroy
de mis te celebreren”.

De inwoners van Tungelroy hadden hierom gevraagd, omdat de afstand tot Weert te groot
was en de wegen, vooral in de winter, nauwelijks of niet begaanbaar waren.
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